
 

 
 

 

Nieuwsbrief 29 aug – 5 sept. 2025 

 

 
 
Kerkdiensten 

 
Zondag 31 augustus 9.30 uur prop. Anna Maria van Willigen, Utrecht 

Collecten: 1. PKN Pastoraat Nederland: veilige plek voor studenten 2. Kerk  
 
Komende diensten 

Zondag 7 september 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten. 
 

Zondag 14 september 9.30 uur drs. René Schreuder, Alphen aan den Rijn. Met 
medewerking van Tessa Maalcke. Startdienst. Bevestiging/ontheffing ambtsdragers. 
 

Bij de dienst van 31 augustus 
Anna Maria van Willigen (1973) heeft een werkzaam leven als onderzoeksjournalist. Ze 

schreef bijvoorbeeld artikelen over opstanden tegen verkrachtingen in Zuid Afrika, over 
Gaza en links Israël en over haat zaaiende literatuur op middelbare scholen. Maar wat 
zit er onder maatschappelijke ontwikkelingen, wat is de onderstroom? En hoe verhoud 

je je als mens tot de samenleving en tot God, in deze wereld? Hoe leef je geloof, hoop 
en liefde? Anna Maria is momenteel bezig met haar master theologie en geestelijke 

verzorging aan de VU. Zij zit in een traject voor dominee en publiekstheoloog.  
 

Van de diaconie 
De diaconie heeft goed nieuws om te melden: Sjoukje Stolk-Woudstra gaat de diaconie 

versterken. We zijn heel blij met haar positieve en enthousiaste reactie op onze vraag. 

Dat we als kerk hier een goede tijd en veel inspiratie met haar in de gemeente, het 

college en de kerkenraad mogen hebben! Tegelijkertijd gaan we afscheid nemen van 

Lia van Ooijen-Leerdam als diaken. Lia heeft de afgelopen acht jaar de gemeente, 

diaconie en kerkenraad met veel energie en inzet gediend als diaken als 

penningmeester/administrateur. We zijn dankbaar voor al het werk dat ze voor ons 

heeft gedaan. De dienst van bevestiging en ontheffing zal op 14 september 

plaatsvinden. Hiervoor wordt ook in de mededelingen aandacht besteed. 

En er is nog meer goed nieuws, want Jan Wielemaker is bereid om als administrateur 

de financiën van de diaconie te beheren. Na 12 jaar is deze taak weer losgekoppeld van 

het penningmeesterschap. De diaconie zoekt nog een penningmeester die deze 

ambtelijke taken ervan vervult.  

 

Zondag 24 augustus was het collectedoel  

Physiotherapy Support Children International 
 
Stichting PhySCI zet zich in voor kinderen met een lichamelijke of 

meervoudige handicap in de stad Mymensingh en op het platteland 
van Bangladesh in Dinajpur. Voor de meeste kinderen is dit een 

eerste kans op aandacht, respect, zorg , therapie en ontwikkeling. 

Professionals van PhySCI reizen elkaar jaar naar Bangladesh, voor 
het opzetten van deze zorg. Het voornaamste doel is 

kennisoverdracht zodat Bengaalse werkers en moeders leren zorg 
te geven aan de kinderen, oefeningen met hen te doen en hen te 
stimuleren in hun ontwikkeling. 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


PhySCI kijkt naar de mogelijkheden van de kinderen, niet alleen naar de 
beperkingen. 

Waarom PhySCI? 
Bangladesh: een andere wereld, arm, primitief zonder luxe en toch vrolijk, levendig, mooi, maar 
de gehandicapte kinderen leven er onder schrijnende omstandigheden. Kinderen zijn overal de 
moete waard en maken de wereld mooi. In Bangladesh zijn gehandicapt kinderen afhankelijk van 
hun omgeving. 
 
Vrijwilligers 
PhySCI werkt samen met vele vrijwilligers in Nederland en lokale werkers in Bangladesh. Zij 
helpen de kinderen en de Bengaalse gezinnen op eigen been te staan of een stapje verder in hun 
leven te komen. Op weg naar zelfstandigheid.  

Met uw hulp worden kennis én handen ingezet om kinderen met een beperking een waardig leven 

te geven. 

 

Dan de collectes van zondag 31 augustus: De eerste collecte is 

voor het Nederlands Pastoraat van de PKN, met als thema: 

veilige plek voor studenten. Het studentenpastoraat biedt hen 

een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun vragen over 

persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor aandacht 

en een luisterend oor. In de Protestantse Kerk werken ruim 

vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers op bijzondere 

plekken, zoals in het studentenpastoraat.   

 

 

 

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk De 

Lichtbron. Doet u weer mee?  

Beide doelen van harte aanbevolen! 

U kunt bijdragen aan de collecte met een gift in de mandjes bij het uitgaan van de 

kerk, of door overmaken op de rekening van Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente 

o.v.v. “Studentenpastoraat”, en aan de kerk. Hartelijk dank! 

 

 

Agenda 
2 september 10.00 uur gesprekskring in De Lichtbron 

13 en 14 september in De Lichtbron Startweekend met als thema ‘Kijk, laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest’ 
13 september 16.00 uur: Multiple choice kennisquiz en gezamenlijke maaltijd  

14 september 09.30 uur: Eredienst met ds. Rene Schreuder en Tessa Maalcke (zang) 
26 september 20.00 uur  Popmuziek op het kerkorgel door Cor Verbree-Geerman  
 
 
 
 
 



Kijk! 
Laat je verrassen door het werk van Gods Geest  
is het jaarthema van de PKN voor 2025/2026.  

Het jaarthema daagt gemeenten uit om bewust 
aandacht te schenken aan de onverwachte 

manieren waarop de Geest zich manifesteert, 
zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het 
stimuleert gemeenteleden om ontvankelijk te 

zijn voor Gods aanwezigheid in het alledaagse 
en te herkennen hoe de Geest werkt.  

 
Uitnodiging 
Op startzaterdag 13 september bent u vanaf 

16.00 uur van harte welkom voor een gezellige 
middag in de kerk.  

Na de koffie en thee wordt er een vrolijke multiple choice quiz gespeeld waarbij kennis 
nodig is van iedereen die jong van jaren en jong van hart is. Er is tijd voor een hapje 
en een drankje en met een gezamenlijke Indische maaltijd wordt deze aanvang van het 

nieuwe seizoen afgesloten.  
Neem de tijd om elkaar te ontmoeten en laat je verrassen door ………… 

 
Voor de organisatie is het fijn als u zich voor de maaltijd opgeeft. Dat kan op de 
intekenlijst in de hal van de kerk. Of via een email naar Sjoukjewoudstra@gmail.com  

Graag voor 11 september. 
De eigen bijdrage voor deze middag incl. maaltijd bedraagt € 7,50 p.p., a.u.b. contant 

bij Sjoukje Woudstra of Ellen Ouwehand of overmaken naar de kerk op NL85 0368 
1024 67 onder vermelding van start-zaterdag. 
 

U komt toch ook naar de start?! 
 

Gelegenheidskoor (herhaald bericht – gewijzigde datum) 

In het kader van de vredesweek wordt er op woensdagavond 24 september in de 
Pleinkerk in Wateringen een oecumenische viering gehouden waarbij het 

gelegenheidskoor is gevraagd om te komen zingen. 
Jan van Westenbrugge de organist van de Pleinkerk zal het koor op het orgel 
begeleiden. 

Voor deze viering zijn 2 repetities gepland namelijk op zaterdagmorgen 13 en 20 
september om 09.30 uur in de dagkapel van de St Andreaskerk Kerkstraat 20 

Kwintheul. 
Willen jullie deze datums alvast in jullie agenda zetten? 
Verder nog een fijne en gezellige vakantie en tot dan. 

Groeten Ben Kester 
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Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com 
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